
  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit concert wordt opgenomen door de Reformatorische Omroep en zal 
over enkele weken terug te zien zijn.  



Goedenavond, 
 
Van harte welkom in de Augustijnenkerk te Dordrecht. 
Vanavond hopen we met elkaar te vieren dat ons koor 40 jaar bestaat. 
 
In november 1984 is het koor opgericht in de huiskamer van de familie 
Holster. Ad Holster was de dirigent en Nelly Holster de pianiste. Tehillah werd 
de naam van het koor. Een Hebreeuwse naam die lofzang betekent. Dat is 
ook wat door de jaren heen het doel voor het koor is geweest. Met elkaar 
zingend het evangelie van Jezus Christus vertellen en Hem groot maken in 
een lied! Dat is wat we vanavond ook hopen te doen, met Arjen Holster, de 
zoon van Ad en Nelly, als dirigent. 
  
Het programma is opgebouwd rondom het thema: Verbinding, verwondering 
en verlangen. Bij Tehillah, op de repetitieavonden, voelen we ons verbonden 
door muziek, ons geloof en de verwondering over Gods grootheid. Met elkaar 
zingen we in verlangen over die toekomst vol van hoop, het nieuw Jeruzalem. 
 
Tehillah heeft in 40 jaar tijd verschillende dirigenten gehad. We hebben uit 
elke periode een lied gekozen, ook Arjen en onze pianist Rens en organist 
Jeroen hebben beiden een lied aangedragen. 
 
We zullen vanavond ook 2 liederen ten gehore brengen samen met een groep 
oud- leden van ons koor. We vinden het bijzonder dat er zoveel oud-Tehillisten 
aanwezig zijn. Bedankt voor jullie enthousiasme. 
 
Namens alle leden van Tehillah wens ik u een gezegende avond toe! 
 
Annelies Lagendijk-Vonk 
Voorzitter Christelijk koor Tehillah 
 
 
We willen u vragen om tijdens het concert niet te applaudisseren. Als u uw 
waardering toch wilt laten blijken, willen we u vragen om dit tot uiting te 
brengen in uw bijdrage aan de collecte t.b.v. de onkosten. 
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Tehillah zingt: 
Geloofd zij onze God 
Tekst: Bert Noteboom / Judith Verwaard-van Beelen 
Muziek: Marco den Toom 
 
Geloofd zij onze God;  
geprezen zij Zijn Naam. 
Loof Hem om wie Hij is; 
om wat Hij heeft gedaan.  
Geloofd zij onze God;  
Hem zij de heerlijkheid, 
de lof, de eer van nu af aan 
tot in de eeuwigheid. 
 
Gezegend is de mens  
die op de Here bouwt; 
die altijd met Hem leeft; 
zich aan Hem toevertrouwt; 
Aan God zij alle eer, 
Aan God zij alle eer. 
Hij alleen geeft ware vreugde, 
Hij alleen is onze Heer. 
 
Laat ons tot zegen zijn  
voor mensen om ons heen; 
getuigen van de hoop  
die is in God alleen. 
Heer houd ons dicht bij U 
en leid ons aan Uw hand 
totdat wij bij U zullen zijn  
in het hemels Vaderland. 
 
 



 
  



Geloofd zij onze God;  
geprezen zij Zijn naam. 
Loof Hem om wie Hij is;  
om wat Hij heeft gedaan 
Geloofd zij onze God. 
Hem zij de heerlijkheid, 
de lof, de eer van nu af aan 
tot in eeuwigheid. 
 
Halleluja, 
halleluja, 
halleluja! 
Amen! 
 
Opening & Gebed 
Martijn Krijger (oud-voorzitter Tehillah) 
 
Samenzang: Dankt, dankt nu allen God 
1. Dankt, dankt nu allen God 
met blijde feestgezangen! 
Van Hem is 't heug'lijk lot, 
het heil, dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons 
altijd genadig aan, 
en heeft ons dag aan dag 
met goedheid overlaan. 

3. Lof, eer en prijs zij God 
door aller scheps'len tongen, 
op Zijne hemeltroon 
aanbiddend toegezongen: 
de Vader en de Zoon, 
die met de Heil'ge Geest, 
Drie-enig God, steeds blijft, 
en immer is geweest!

  



 

 



Tehillah zingt: 
Majesty 
Tekst en muziek: Martin Smith / Stuart David Garrard 
Bewerking: David T. Clydesdale 
 
Here I am, humbled by Your Majesty, 
covered by Your grace so free. 
Here I am, knowing I’m a sinful man 
covered by the blood of the Lamb. 
Now I’ve found the greatest love of all is mine, 
since You laid down Your life, 
the greatest sacrifice. 
 
Majesty, majesty, 
Your grace has found me just as I am: 
empty-handed, but alive in Your hands. 
 
Majesty, majesty, 
for ever I am changed by You love 
in the presence of Your majesty, majesty. 
 
Here I am, humbled by the love that You give, 
forgiven so that I can forgive. 
Here I stand, knowing that I’m Your desire, 
sanctified by glory and fire. 
Now I’ve found the greatest love of all is mine 
since You laid down Your life, 
the greatest sacrifice. 
 
 



 
  



Majesty, majesty 
Your grace has found me just as I am: 
empty-handed but alive in Your hands. 
Majesty, majesty 
forever I am changed by Your love 
in the presence of Your majesty 
majesty, majesty, majesty. 
 
Psalm 27 
Tekst en arrangement: B. Noteboom 
Muziek: G. Faure 
 
De HEER’ is mijn Licht, voor wie zou ik vrezen, 
Mijn levenskracht en mijn heil alleen. 
Voor wie zou ik vrezen? 
Mijn levenskracht, mijn kracht, waarom dan angstig zijn? 
Al kwam een leger op mij af, ‘k vertrouw op Hem. 
‘k Verlang één ding, dat zal ik zoeken, bij Hem te zijn, te wonen in Zijn huis. 
Hij doet mij schuilen in Zijn hut, Hij verbergt mij, Hij plaatst mij op een 
rots, 
Nu heft mijn hoofd zich boven mijn vijanden die rondom mij zijn, mijn 
vijanden die rondom mij zijn. 
Ik zal mijn psalmen zingen voor God! 
Ik zal mijn psalmen zingen voor Hem! 
Als ik niet had geloofd, dat ik de goedheid van God zou zien 
Als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEER’, 
de goedheid van de HEERE zou zien in mijn leven, ik was vergaan; 
 
Wacht op de HEER’! Wees sterk, wacht op de HEER’! 
Hij zal uw hart versterken. Wacht, ja wacht op de HEER’! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Toekomst vol van hoop 
Tekst: Hans Maat 
Muziek: Adrian Roest 
Arrangement: Lennart Morée 
 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
  
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
  
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
  
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.                 
   
  



 



U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
Woord namens mevr. N. Holster (oprichter Tehillah) 
Eline Holster 
 
Samenzang: Psalm 68: 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
 
 
 
 
 
 



 



Tehillah zingt met oud-leden: 
Troost, troost mijn volk 
Arrangement: Ad Holster 
 
Troost, troost mijn volk, zegt ulieder God: 
dat haar strijd nu is vervuld, God verzoent haar schuld. 
 
Spreekt naar het hart van Jeruzalem 
Zegt tot haar hier is uw God, 
heerlijk klinkt Zijn stem. 
 
Maakt recht in de wildernis, 
een baan voor God.  
En des Heeren heerlijkheid, 
wordt geopenbaard. 
 
Hier is uw God. 
Die Zijn kudde weidt, als een herder 
liefdevol al Zijn schapen leidt. 
 
Wie is als God?  
Schepper van deez' aard.  
Hij geeft de vermoeide kracht,  
die de Heer' verwacht. 
Vul mij met Uw kracht, o Heer. 
Vul mij met Uw kracht. 
 
 
 
 
 
  



God and God alone 
Tekst en muziek: Phill McHugh 
 
God and God alone 
created all these things we call our own; 
From the mighty to the small. 
The glory in them all 
is God's and God's alone. 
 
God and God alone 
reveals the truth of all we call unknown; 
And all the best and worst of man 
can't change the master plan; 
It's God's and God's alone! 
 
God and God alone 
is fit to take the universe's throne. 
Let everything that lives 
reserve its truest praise 
for God and God alone. 
 
God and God alone 
will be the joy of our eternal home. 
He will be our one desire, 
our hearts will never tire. 
Of God and God alone. 
 
God and God alone 
is fit to take the universe's throne. 
Let everything that lives 
reserve its truest praise 
for God and God alone. 
 



God and God alone 
is fit to take the universe's throne. 
Let everything that lives 
reserve its truest praise 
for God and God alone 
 
Let everything that lives 
reserve its truest praise 
for God and God alone. 
 
Gedicht 
Mirjam Nagtegaal 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Samenzang: Tienduizend redenen 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
2. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
(Refrein) 
 



3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Tehillah zingt: 
Kom tot Mij 
Arrangement: P.C. Dijksman 
 
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
Allen die vermoeid en belast zijt 
en Ik zal u rust geven, 
Kom tot Mij, allen die vermoeid zijt  
en Ik geef u rust! 
 
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
Kom tot Mij en Ik geef u rust. 
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
Kom tot Mij en Ik zal U rust geven.  
 
Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig 
en need'rig van hart 
en gij zult rust vinden voor uw zielen, 
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 
 
Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig 



en need'rig van hart 
en gij zult rust vinden voor uw zielen, 
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 
 
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
Allen die vermoeid en belast zijt 
en Ik zal u rust geven, 
Kom tot Mij, allen die vermoeid zijt  
en Ik geef u rust! 
 
Psalm 23 
Muziek: Johan Bredewout 
 
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets, 
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. 
Hij voert mij aan rustige wateren, 
Hij verkwikt, Hij verkwikt mijn ziel 
En Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns Naams wil. 
 
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
Ik vrees geen kwaad, 
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
Ik vrees geen kwaad, 
 
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets, 
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. 
Hij voert mij aan rustige wateren, 
Hij verkwikt, Hij verkwikt mijn ziel 
En Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns Naams wil. 
 
Uw stok en Uw staf die vertroosten mij, 
Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. 



 



Voor het oog van mijn vijand noodt Gij mij aan uw dis. 
Gij zalft mijn hooft met olie; mijn beker vloeit over. 
Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag. 
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid 
Zal ik in des Heren huis verblijven. 
Halleluja. 
 
Halleluja 
Tekst en muziek: G.F. Händel 
 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
 
For the Lord God Omnipotent reigneth 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
For the Lord God Omnipotent reigneth 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
For the Lord God Omnipotent reigneth 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
(For the Lord God Omnipotent reigneth) 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
For the Lord God Omnipotent reigneth 
(Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!) 
Hallelujah! 
The kingdom of this world; 
Is become 
The kingdom of our Lord 
And of His Christ 
And of His Christ 
 
 



  



And He shall reign forever and ever 
And He shall reign forever and ever 
And He shall reign forever and ever 
And he shall reign forever and ever 
 
King of Kings forever and ever! Hallelujah! Hallelujah! 
And Lord of Lords forever and ever! Hallelujah! Hallelujah! 
King of Kings forever and ever! Hallelujah! Hallelujah! 
 
And Lord of Lords forever and ever! Hallelujah! Hallelujah! 
King of Kings forever and ever! Hallelujah! Hallelujah! 
And Lord of Lords 
King of Kings and Lord of Lords 
 
And He shall reign 
And He shall reign 
And He shall reign 
He shall reign 
And He shall reign forever and ever 
 
King of Kings forever and ever 
And Lord of Lords hallelujah hallelujah 
And He shall reign forever and ever 
King of Kings and Lord of Lords 
King of Kings and Lord of Lords 
And He shall reign forever and ever 
Forever and ever and ever and ever 
(King of Kings and Lord of Lords) 
 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! 
 
 



 



Samenzang: Psalm 150
1. Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 

2. Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, pare

3. Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der heren! 
 
Tehillah zingt: 
Grace Alone 
Tekst: Scot Wesley Brown / JeƯ Nelson 
Muziek: Rens de Winter 
 
Every promise we can make, 
every prayer and step of faith, 
every diƯerence we will make 
is only by His grace. 
 
Every mountain we will climb, 
every ray of hope we shine, 
every blessing left behind, 
is only by His grace. 



 



Grace alone, 
which God supplies, 
strength unknown He will provide, 
Christ in us, our Cornerstone; 
we will go forth in grace alone. 
 
Every soul we long to reach, 
every heart we hope to teach, 
everywhere we share His peace, 
is only by His grace. 
 
Every loving word we say, 
every tear we wipe away, 
every sorrow turned to praise, 
is only by His grace. 
 
Grace alone, 
which God supplies, 
strength unknown He will provide, 
Christ in us, our Cornerstone; 
we will go forth in grace alone. 
 
Grace alone, 
which God supplies, 
strength unknown He will provide, 
Christ in us, our Cornerstone; 
we will go forth in grace alone. 
Christ in us, our Cornerstone; 
we will go forth in grace alone, 
we will go forth in grace alone. 
 
 



 



Finale: Amen 
Tekst: Hans de Ruiter 
Muziek: Johan Bredewout 
 
Samen heƯen wij de handen, zien verlangend in geloof, 
wachtend op die grote morgen, als de Heer komt van omhoog.  
Samen heƯen wij de handen, zien verlangend in geloof, 
wachtend op die grote morgen, als de Heer komt van omhoog.  
 
Eenmaal zal die dag toch komen, gaat de roep de wereld om. 
Stem dan in met alle heil'gen, Amen, kom, Heer Jezus, kom.  
Amen, kom, Here Jezus, kom!  
 
Ja, Hij komt, ja, Hij komt, Hij is de Alpha, de Omega, 
Hij heeft het laatste woord. 
Ja, Hij komt, ja, Hij komt, het nieuw Jeruzalem, 
het nieuw Jeruzalem, als een bruid voor onze Heer. 
 
Samen heƯen wij de handen, zien verlangend in geloof, 
wachtend op die grote morgen, als de Heer komt van omhoog.  
Samen heƯen wij de handen, zien verlangend in geloof, 
wachtend op die grote morgen, als de Heer komt van omhoog.  
 
Amen, kom, Here Jezus, kom!  
 
Het nieuw Jeruzalem, daalt uit de hemel neer, 
als een bruid voor onze Heer.  
Het nieuw Jeruzalem, daalt uit de hemel neer, 
als een bruid voor onze Heer! 
 
Het nieuw Jeruzalem, daalt uit de hemel neer, 
als een bruid voor onze Heer. Amen! 
 



 



Sluiting 
René Priester (oud-voorzitter Tehillah) 
 
Samenzang:  Glorie aan God

Glorie aan God. (4x) 
 
1. Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij 's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
2. Kondigt het aan, 
door de kracht van Zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij 's verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 



Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
3. Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Collecte
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten.  
Via onderstaande QR code kunt u ook digitaal aan ons overmaken.  
  



Tehillah is een enthousiast koor en bestaat uit leden tussen de 15 tot 50 
jaar, die er veel plezier in hebben om op donderdagavond met elkaar te 
zingen. Het koor staat, sinds januari 2015, onder leiding van Arjen Holster. 
 
Iedere donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur wordt er gerepeteerd in 
de Pauluskerk of de Augustijnenkerk. Ons repertoire bestaat o.a. uit 
muziek van: Sela, John Rutter, Jay Althouse, Händel, Johan Bredewout en 
arrangementen van onze eigen pianist Rens de Winter. 
 
Regelmatig brengen we onze liederen ten gehore tijdens uitvoeringen. 
Meestal vinden die plaats in kerken, maar een of twee keer per jaar zingen 
we ook in een verpleegtehuis. Soms organiseren we de uitvoeringen zelf 
en soms worden we uitgenodigd door een ander koor of door een 
stichting. Naast het samen zingen doen we ook andere leuke dingen met 
elkaar. We gaan bijvoorbeeld uit eten of iets actiefs doen. 
 
Houd je van zingen en gezelligheid? Kom dan vooral eens kijken op een 
repetitieavond en versterk ons koor! Als je geen vervoer hebt, hoeft dat 
geen probleem te zijn. Mail naar ons secretariaat en samen zoeken we 
naar een oplossing. 
 
Op onze website staat nog veel meer over ons en onze activiteiten. Je kunt 
hier ook filmpjes van ons bekijken, enkele nummers beluisteren en lezen 
waar we deze week oefenen. Tot snel! 
 
www.tehillah.nl 
 

 

Sponsoring
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door:  
* Van Driel Schoenen, Dordrecht 
* Alle adverteerders  



 
 


